
   

mei 2022 Daar zit muziek in . . .

Willemstad, door Maurits zo genoemd ter ere van 
zijn vader, is sinds einde 16e eeuw een versterkte 
vesting in een oorspronkelijk moerassig gebied. 
De Koepelkerk stamt uit 1607, maar is na WO II in 
de huidige vorm hersteld en van een nieuw orgel 
voorzien in 1952. 
Momenteel zijn kerk en orgel in gebruik bij de lokale 
PKN-Gemeente. Bij een excursie dit najaar werden 
we er aangenaam vergast op zang en orgelspel. Het 
orgel, gebouwd door Willem van Leeuwen, heeft 19 
registers, verdeeld over 2 klavieren en een zelfstan-

dig pedaal. In de ombouw van de orgelgalerij illustreert deze vierpas die inhoud. De foto is 
op mijn verzoek gemaakt door Will Berg, waarvoor dank!    Wim Wattel  

Vanuit de Kerkenraad
Zondag 3 april jl. was weer een bijzonder moment. Carla Oldenziel, Joep de Valk en onder-
getekende zijn in uw midden bevestigd. Bij mijzelf merk ik dat dit toch anders is dan een ‘ge-
wone’ bestuursaanstelling. In onze gemeenschap zijn wij verenigd in onze zoektocht naar ‘de 
Ene’, het ware. Naast ieders eigen pad trekken wij samen op, en vanuit het bestuur hebben wij 
van u het vertrouwen gekregen om dit proces in deze periode bestuurlijk te mogen begelei-
den. Ieder op zijn eigen pad, maar verenigd in de Liefde. Fijn dat wij nu samen met Simone 
Ludikhuijze en Luuk Boogert de verantwoordelijkheid kunnen delen. 
Esther Meulblok kon 3 april helaas niet aanwezig zijn. Haar partner heeft inmiddels een zware 
ingreep ondergaan en het is erg belangrijk dat zij niet in aanraking zouden komen met welk 
virus dan ook. Wij hopen te zijner tijd ook Esther vanuit uw midden in het bestuur te kunnen 
opnemen. Maar eerst is het nu zaak dat het herstel voorspoedig zal verlopen!
Wat betreft het beroepingswerk vorderen wij met het op orde brengen van de formele as-
pecten. Begin mei staat een gesprek gepland met de Algemene Kerkenraad van de PGM (Pro-
testante Gemeente Middelburg) en is het doel om afspraken te maken over het in gang zetten 
van het beroepingsproces. Een eerdere afspraak over dit thema kon door ziekte van een aantal 
deelnemers helaas niet doorgaan. 
In de planning voor Witte Donderdag was een viering Woord en Tafel opgenomen. Doordat 
Corona bij deze en gene de kop opstak is besloten dit nog even uit te stellen. Wij zullen met 
de taakgroep Woord en Tafel bespreken hoe wij deze vieringen zo kunnen organiseren dat de 
risico’s voor verspreiding van een virus worden beperkt. 
Op 10 juli a.s. zou onze oud predikante Ineke de Feijter voorgaan. Helaas kan Ineke door ge-
zondheidsproblemen deze taak niet op zich nemen. Wij wensen vanaf deze plaats Ineke een 
goed herstel toe!
Verder staan in mei nog een aantal andere zaken op stapel. Op 4 mei ’s avonds vindt in de 
Koorkerk van 19.00 tot 19.30 uur onder verantwoordelijkheid van de Raad van Kerken Middel-
burg een vesper plaats in het kader van dodenherdenking. Dit voorafgaand aan de kransleg-
ging door de burgemeester van Middelburg. 
Op 26 mei, hemelvaart, is ’s middags een open kerk fietsroute gepland, eveneens onder verant-
woordelijkheid van de Raad van Kerken. De Koorkerk zal naar alle waarschijnlijkheid dan ook 
deelnemen en het boekenteam zal proberen dan ook klaar te staan. Misschien is de fietsroute 
een extra aanmoediging om dan even langs te gaan! Meer informatie kunt u tegemoet zien in 
de weekbrieven. 
Teus Baars

Actie Vakantietas 
22 mei a.s.

In samenwerking met de 
Nieuwe Kerk, Gasthuiskerk, 
Kruiskerk en de kerk van 
Sint Laurens maken we al 
een aantal jaren vakantie-
tasjes voor kinderen van het 
AZC en de Voedselbank. Het 
gaat om kinderen tussen 3 
en 13 jaar. Dit jaar maken we 
ongeveer 180 tasjes voor 2 
leeftijdsgroepen. In een vro-
lijk gekleurd rugtasje doen 
we een boek, buitenspeel-
goed, snoep, een cadeau-
bon waar ze zelf iets voor 
kunnen kopen (bijv. nieuwe 
schoolspullen) en, dit jaar 
in het kader van duurzaam-
heid, ook nog een tegoed-
bon van de Speelgoedbank 
waar speelgoed een tweede 
kans krijgt. Over onze sa-
menwerking met de Speel-
goedbank leest u elders in 
deze Vierpas.
Op 22 mei vind er een spe-
ciale collecte plaats voor 
de vakantietasjes. Deze col-
lecte wordt van harte aan-
bevolen.
Met uw gift kunnen we 
weer heel veel kinderen op 
Walcheren blij maken rond 
de zomervakantie!

Namens Taakgroep Diaco-
naat,  Gerda van Leeuwen 
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Kerkdiensten

1 mei 2022
Ds. Monique van Zoest

8 mei 2022
Ds. Wim Jansen

15 mei 2022
Ds. Menso Rappoldt

22 mei 2022
Ds. Marieke Fernhout

29 mei 2022
Pastor Wim van Goch 

5 juni 2022 Pinksteren
Ds. Pim Steenbergen

12 juni 2022
Ds. Jan Klijnsma

19 juni 2022
Ds. Annemieke van der 
Meiden

26 juni 2022
Pastor Wim van Goch

Boekenmarkt
Na de voorjaarsvakantie is het Boekenmarkt-
team even in retraite gegaan. Dat wil zeggen 
dat de weken waarin de boekenmarkt niet 
open was, benut zijn voor het verder verbete-
ren van de opzet. De uitgestalde boeken zijn 
nog een keer globaal bekeken. Exemplaren 
die de kwaliteitsstandaard niet haalden zijn 
eruit gehaald en minder interessante boeken 
die samen wellicht wél aantrekkelijk kunnen 
zijn, werden samengevoegd.
In deze weken stond de aanvoer ook niet stil. 
Tom Lijftogt en Wim van Liere hebben meer 
dan eens met auto of op de fiets met afgela-
den fietstassen, Walcheren en soms ook an-
dere Zeeuwse regio’s, doorkruist. Willy Nieuwkoop heeft menig uur in de kelder van haar flat 
doorgebracht om de nieuwe voorraad te selecteren en te kuisen. We bevinden ons in de luxe 
positie dat we kieskeurig kunnen zijn omdat er voldoende mensen zijn die ons blij willen 
maken met boeken die zij uitgelezen hebben.
Samen met Jan Janse heeft Willy zich beziggehouden met het inventariseren van de (Zeer) 
Bijzondere Boeken die we voor net iets meer dan de standaardprijs van € 2 willen verkopen. 
Het opzetten van deze categorie is een gouden greep gebleken.
Hans Vreeke is ondertussen bezig geweest met het uitdenken van de roosters voor de komen-
de maanden. Vanaf 26 april tot en met 28 oktober zal de Boekenmarkt weer wekelijks geopend 
zijn op dinsdag tot en met vrijdag van 10.30 uur tot 17.00 uur. We lopen daarmee gelijk met de 
periode waarin de abdijkerken voor het publiek worden opengesteld en met gidsen bemand. 
De samenwerking met de gidsen is plezierig en ook met de vrijwilligers van het Lange Jan-pro-
ject loopt het goed. Op de momenten waarop donderdags in de Koorkerk het stiltemoment 
wordt gehouden en concertjes worden gegeven is de boekenmarkt gesloten.
Het in standhouden van de boekenmarkt zou niet mogelijk zijn als er niet zo’n mooie groep 
van 34 vrijwilligers bereid zou zijn om de markt te bemannen. Met dit aantal lukt het Hans 
aardig om het rooster in te vullen. Het kan natuurlijk altijd voorkomen dat er onverwachts 
een probleem is doordat een vrijwilliger op het laatste moment andere prioriteiten moet 
stellen. Voor dat soort momenten kan het handig zijn om nog een extra ploeg achter de 
hand te hebben. Een groep van vrijwilligers die niet structureel ingezet kan worden, maar 
die in geval van nood benaderd kan worden om in te vallen.
Dus wilt u uw steentje bijdragen maar alleen incidenteel, laat het dan via e-mail (of op een 
andere manier) weten aan Hans Vreeke ( jlvreeke@gmail.com ).
Als u dit leest is de boekenmarkt alweer van start gegaan en begonnen aan het derde (zo-
mer)seizoen. We hopen op minstens zoveel succes als in de eerste twee jaren. We houden u 
op de hoogte.     Het boekenmarktteam.

Zeeuwse gesprekskring voor Vrijzinnig Gelovigen Middelburg
De laatste lezing van het seizoen 2021-2022 is op woensdag 25 mei 2022
Deze lezing zou op 25 januari gegeven worden maar is vanwege de toen geldende corona-maatregelen verplaatst naar 
25 mei. De heer Siert Knigge (1944) is opgeleid in de Bedrijfseconomie aan de V.U. Gepromoveerd op de Sovjet Econo-
mie. Grotendeels werkzaam geweest als manager in de publieke sector. 25 jaar Provincie Zeeland, laatstelijk in de hoeda-
nigheid van Directeur Welzijn, Economie en Bestuur. Thans: gepensioneerd. Momenteel voorzitter bezwarencommissie 
Waterschap en voorzitter netwerk Organisaties Cultureel Erfgoed (15 stuks).
De titel van de lezing is: Inleiding Vrije Wil. Een “calvinistisch “probleem.
Van lomp simplisme (Nietzsche) tot vergoddelijking (Ayn Rand en neo liberalisme) tot ontmenselijking (Markus).
We komen bij elkaar in Café Willem, Wijkcentrum Hof van Buren, Oranjelaan 17, Middelburg.
Wij beginnen altijd met een gezamenlijke lunch (die 14 euro kost) om 12 uur en daarna start de lezing om 13.00 uur tot 
ongeveer 14.00 uur.
Ook dit seizoen weer de vraag eventuele afwezigheid bij de lezing en/of lunch tijdig af te melden bij de heer Albert de 
Visser tel 0118- 611868 devisseraj@zeelandnet.nl

Afmelden voor vrijdag 10.30 uur voorafgaand aan de bijeenkomst.
Als de lunch door de leden niet bijtijds afgemeld is komen de kosten voor uw eigen rekening.

Niet- leden zijn bij elke lezing welkom! Kosten om een lezing bij te wonen zijn voor hen 10 euro. Wel graag vooraf 
aanmelden bij Albert de Visser of José Viveen.  

Voor verdere informatie: José Viveen secretaris 0118-593312 jviveen@zeelandnet.nl 
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Bij de diensten

Zondag 8 mei 2022, ds. Wim Jansen 
Thema: ‘Berichten van de overkant’
Het is een beetje in zwang, contact met overledenen. 
Zelfs series op Netflix, boeken die erover gaan. On-
langs bij mijn eigen uitgever: Een gift uit Avalon. Een 
fragment daaruit: ‘We zijn nog steeds in liefde verbon-
den: jij daar, in het land van Licht, en ik hier, in het Aardse. 
Onze liefde is eeuwigdurend, onze liefde is sterker dan de 
dood.’ Het boeit mij al mijn hele leven en ik heb er al vaak over geschreven. Toch heeft mijn 
omgang met dit thema me nogal sceptisch gemaakt. Dat moet ook, denk ik. Voor je het weet 
verlies je jezelf in ongezonde fantasieën. Dit vastgesteld kunnen we er niet omheen dat men-
sen verhalen vertellen van op en over de grens van de dood. En ja, ook de bijbel doet dat – en 
in de weken na Pasen volop. De verhalen over de verschijningen van Jezus bieden ons een 
warm perspectief, maar ook een belangrijk ijkpunt in onze ‘omgang met overleden dierbaren’.
Daar mijmeren we over door op zondag 8 mei als ik weer bij u mag voorgaan. 
Ds. Wim Jansen, Veere  

Zondag 29 mei 2022, pastor Wim van Goch
Zondag 29 mei is de zondag na Hemelvaart. Hemelvaart heeft altijd tot mijn verbeelding ge-
sproken. 
Met het vermoeden dat dit een van de beste motieven is, die de heilige schriften ons konden 
bewijzen. 
En dan die mooie vraag: wat sta je te staren naar hemel? Dat vraag ik mezelf ook wel eens af. Of 
ik met een helder antwoord kom, als ik in de Koorkerk te gast ben? Dat weet ik nog niet. Mis-
schien blijft het mysterie in wolken gehuld. Maar ik doe in ieder geval verslag op de 29e. 
Wim van Goch

Oproep vanuit de 
Raad van Kerken: 
Organisatietalent 
gevraagd
Iedereen die in projecten zit 
om hulp te bieden aan men-
sen in of uit Oekraïne is druk. 
Maar wat hebben vluchtelin-
gen nodig als ze hier zijn? Dat 
is ook iets om bij stil te staan. 
Akam Hoessein, bestuurslid 
van de Al Rahman Moskee in 
Middelburg, beantwoordde 
deze vraag onlangs in de PZC. 
Als ervaringsdeskundige. 
Hij is 28 jaar geleden zelf als 
vluchteling in Nederland ge-
komen. Toen een vrijwilliger 
met kerkelijke achtergrond 
Akam deze vraag (‘wat heb 
jij echt nodig?’) stelde ant-
woordde hij: “U kunt helpen 
door mij in contact te brengen 
met een gezin waar ik de Ne-
derlandse taal en cultuur kan 
leren”. Akam werd in contact 
gebracht met mensen, waar 
hij tot op de dag van vandaag 
af en toe thuis komt. Dat was 
en is voor hem van onschat-
bare waarde.
De Raad van Kerken Middel-
burg wenst meer vluchtelin-
gen, ongeacht welke brand-
haard zij zijn ontvlucht, een 
dergelijke ervaring toe. Graag 
roepen wij u op na te denken 
of u over enige tijd een gast 
aan tafel welkom kunt heten. 
Beschikt u over een groot 
hart, realiteitszin en organi-
satorische kwaliteiten? Dan 
kunt u nu al een rol van bete-
kenis spelen bij de opzet van 
dit project. Meld u nog van-
daag aan via het mailadres 
josembaars@live.nl 

Raad van Kerken Middelburg

Stichting Speelgoedbank Zeeland partner Actie Vakantietas 2022
Dit jaar zit in de vakantietas een voucher voor kinderen om zelf speelgoed te komen uitzoeken. 
Hieronder leest u een korte kennismaking.
De Speelgoedbank Zeeland is een non-profit organisatie die gratis nieuw en topkwaliteit twee-
dehands speelgoed weggeeft aan kinderen die opgroeien in een gezin dat te maken heeft met 
armoede. Sinds 2012 delen we tweemaal per jaar een speelgoedpakket uit. Onze visie is dat ie-
der kind gewoon kind moet kunnen zijn ongeacht de omstandigheden waarin het opgroeit. Met 
speelgoed wordt de ontwikkeling van kinderen op motorisch en educatief gebied gestimuleerd.
Speelgoedpakketten bestaan uit minimaal vier stuks speelgoed en worden in samenwerking 
met de Kledingbank Zeeland uitgedeeld. In heel Zeeland delen we ongeveer 1.250 speelgoed-
pakketten per jaar uit. Klanten kunnen ook kiezen voor een voucher waarmee ze zelf speelgoed 
kunnen uitkiezen in onze winkel in de Lange Zelke 17 in Vlissingen. Deze voucher zit dit jaar ook 
in de vakantietasjes.
We hopen dat iedereen eens een kijkje neemt in de speelgoedwinkel ‘2ND Chance’.
Speelgoed dat niet geschikt is voor de pakketten wordt daar verkocht. Deze activiteiten zijn 
duurzaam en milieuvriendelijk omdat speelgoed hergebruikt gaat worden. De opbrengst van de 
winkel komt volledig ten goede aan het werk van de Speelgoedbank.
De Speelgoedbank kan niet bestaan zonder de inzet van vrijwilligers. Ze zijn altijd op zoek naar 
meer mensen dus wellicht bent u degene of kent u iemand die hierbij wil helpen.      
www.speelgoedbank.nl 
Zoals u elders in deze Vierpas kunt lezen is de collecte van 
22 mei bestemd voor de Actie Vakantietas 2022.
Taakgroep Diaconaat, Gerda van Leeuwen

Inleveren kopij voor de volgende Vierpas
Iedereen die betrokken is bij de Koorkerkgemeenschap kan informatieve, inspirerende en 

verbindende artikelen aanleveren voor de Vierpas. 

De Vierpas van de maand juni 2022 verschijnt omstreeks 29 mei 2022. 

Kopij dient uiterlijk 20 mei 2022 per e-mail te worden aangeleverd bij redacteur Adrie le 

Clercq. Zijn e-mailadres is:  adeleclercq@zeelandnet.nl 

Eventueel bij het artikel te plaatsen fotomateriaal graag in een aparte e-mail of bijlage. 
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Taakgroep Diaconaat

Rapportages gehouden collectes
In maart zijn voor de gehouden collectes tijdens de diensten en via Givt en wijkkas de 
volgende opbrengsten behaald. Alle doelen stonden in het teken van de beleving van de 
40-dagentijd waarin de 7 werken van barmhartigheid centraal stonden.
Op 6 mei is voor de inzet van de Zusters in Rwanda om gezond eten te bevorderen bij 
jaarlijks 150 boerenfamilies € 238,60 opgebracht. 
13 maart werd aandacht gevraagd voor het klimaatveranderingsproject dat Kerk in Actie 
opgezet heeft en wel voor de bevordering van zoutwaterbestendige landbouw in Bang-
ladesh. Opbrengst € 211,90. 
Op 20 en 27 maart werd gecollecteerd voor het bekende 3-jarige project Delta Indonesië 
van de classis Delta, waarover we in de Vierpas van maart rapporteerden. Voor het deel-
project Straatkinderen in Yogyakarta kwam € 214,60 binnen en voor het vormingscen-
trum voor Sterke Vrouwen in Papoea € 117,90. 
Mooi daarop aansluitend kunnen we melden dat de voorjaarscollecte van de PGM kerken 
(Nieuwe Kerk, Ontmoetingskerk, Koorkerk) voor het werelddiaconaat inmiddels € 13.329 
opgebracht heeft.
De opbrengst is bestemd voor het 3e deelproject van Delta Indonesië, het trainingspro-
gramma voor duurzame landbouw en samenwerking via coöperaties daarbij van Trukaya, 
de diaconale tak van de Javaanse kerk.
De opbrengst is tot nu toe lager dan in 2021 werd bereikt. Maar er komt nog steeds geld 
binnen, zodat we hopelijk het resultaat van 2021 nog kunnen evenaren. Mocht u uw 
oproep vergeten of kwijt zijn, dan is uw bijdrage nog steeds van harte welkom op NL-
50RABO 0385382871, Diaconie
PGM Middelburg o.v.v. voorjaarscollecte Werelddiaconaat 2022.
Hartelijk dank voor uw bijdragen aan deze collectedoelen.

Collectedoelen in mei
De verschrikkingen in de Oekraïne houden ons dagelijks bezig. Hoe terecht de aandacht 
voor het immense leed in en de financiële hulp voor Oekraïne ook is, die mag er niet toe 
leiden dat het eveneens grote leed door oorlogen, geweld en natuurrampen elders in de 
wereld daardoor in de vergetelheid raakt. In 4 van de  collectedoelen in mei vragen we 
daar daarom aandacht voor.
* Op 1 mei is het doel “Bouw de kerk in Syrië weer op als baken van hoop”. 
De jarenlange burgeroorlog in Syrië heeft diepe sporen nagelaten: ruim 12 miljoen 
mensen zijn van huis en haard verdreven en een groot deel leeft in armoede. Ook de 
kerk heeft het zwaar. Veel christenen moesten vluchten en veel kerken zijn verwoest. Toch 
wil de kerk, juist in deze enorme nood, een baken van hoop zijn. De kerk helpt mensen, 
ongeacht geloof of afkomst, met het herstel van kerkgebouwen, scholen, bejaardenhui-
zen en gemeenschapscentra. Herstel van de kerk, het hart van de christelijke gemeensc-
hap, betekent herstel van de hele samenleving en hoop voor de toekomst.
* Op 5 mei vieren wij onze bevrijdingsdag. Ook elders hebben mensen recht op vrijheid 
en veiligheid.
Daarom collecteren we op 8 mei voor de slachtoffers van geweld in Nigeria. In noord Ni-
geria zijn ruim 2 miljoen christenen en moslims gevlucht voor het geweld in eigen land. 
Deels worden ze opgevangen in kampen, maar de meesten komen terecht in dorpen waar 
de inwoners zelf al nauwelijks rond kunnen komen met als gevolg een tekort aan water, 
voedsel en hygiëne. De Nigeriaanse kerken steunen de vluchtelingen op hun nieuwe plek, 
bij mogelijke terugkeer en traumaverwerking.
* Naast oorlog en geweld vormt de ingrijpende klimaatverandering de andere grote 
bedreiging voor veel mensen. Op 15 en 29 mei vragen we daarom aandacht voor de kli-
maattrajecten van Kerk in Actie. Op 15 mei gaat het om de inzet in Ethiopië. De collecte 
daarvoor stond gepland voor27 februari maar is op verzoek van Kerk in Actie omgezet 
in die voor de Oekraïne. Delen van Ethiopië worden steeds vaker door zowel langdurige 
droogte als heftige regenval getroffen. Vee sterft, oogsten mislukken en mensen raken 
afhankelijk van voedselhulp. De Ethiopische kerk helpt boeren met irrigatiepompen, 
droogtebestendige zaden en kweekgoed en training voor andere inkomsten. Voor € 30 
kan iemand een training voor het starten van een eigen bedrijfje krijgen.
* 29 mei komt het klimaatveranderingsproject in Kameroen aan bod. In het noorden van 
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dit land wordt het ook steeds droger, rukt de woestijn op en worden boeren verdreven 
van hun grond. 
De Lutherse Broederschap, partner van Kerk in Actie, traint boerinnen om kippen en geiten 
te houden, voldoende te oogsten tijdens de regentijd, iets te verkopen en hun kinderen naar 
school te laten gaan. Voor € 50 kan een arme boerin twee geiten aanschaffen.
Voor alle hiervoor genoemde doelen is het rek.nr. NL 89 ABNA 0457 457 457 t.n.v. Kerk in 
Actie o.v.v. Kerk in Syrië (1/5), vluchtelingen-Nigeria (8/5), Klimaatproject Ethiopië (14/5) en 
Boerinnen Kameroen (29/5). Svp dat doel bij de betreffende datum nadrukkelijk vermelden.
* Naast alle noodzakelijke aandacht voor de ellende in de wereld om ons heen, moeten 
we ook oog blijven houden voor lokale zorgen en behoeften. Op 22 mei is de collecte 
bestemd voor de jaarlijkse actie Vakantietas. Voor meer informatie daarover en de ermee 
verbonden Speelgoedbank zie het artikel elders in deze Vierpas.

Verdere aandachtspunten
1. Oekraïne
De particuliere en maatschappelijke aandacht voor de opvang van vluchtelingen uit de 
Oekraïne is ook in Middelburg ruim aanwezig. Verschillende Koorkerkers dragen daar 
hun steentje aan bij. Ook de publieke organisaties als gemeente en onderwijs pakken 
steeds meer op. Zo gaat Middelburg 200 tot 250 plaatsen gereedmaken.
Wie een concrete bijdrage wil leveren als buggy, onderwijshulp e.d. of noodzakelijke 
hulpmiddelen als fietsen of kinderspullen aan wil bieden kan de volgende websites 
raadplegen.
- voor maatje: https://www.refugeehelp.nl/offer-help/category/buddies
- voor vrijwilligerswerk: 
https://actie-vluchtelingenwerk.nl/vrijwilligers-gezocht-opvang-oekraiense-vluchtelingen 
Inloop voor Oekraïners: elke donderdag tussen 14.00 en 16.00 uur in de Zeeuwse Biblio-
theek aan de Kousteensedijk.
2. Inzamelingen Voedsel- en Kledingbanken
De halfjaarlijkse inzameling voor Voedsel- en Kledingbank die Nieuwe Kerk en Koorkerk 
op 26 maart en 2 april hebben gehouden is weer succesvol verlopen. 24 volle kratten 
met producten voor de Voedselbank, zelfs 92 zakken met kleding, schoeisel e.d. voor de 
Kledingbank en € 1.180 cash in het potje, waarvoor in overleg aankopen gedaan zijn. De 
vele plezierige contacten met de aanbieders en de goede samenwerking tussen de vrij-
willigers gaven eveneens een goed gevoel. Van de mogelijkheid om tijdens de diensten 
op 27 maart en 3 april in de Koorkerk spullen in te leveren is nauwelijks gebruik gemaakt. 
Niet voor herhaling vatbaar dus. Namens de banken hartelijk dank voor uw aanbod.
Er bestaan vragen over de urgente nieuwe huisvesting van een sociaal warenhuis in Mid-
delburg, waarin Voedsel- en Kledingbank onderdak kunnen vinden. De bouw daarvan 
stagneert omdat de gemeente Vlissingen weigert een structurele huisvestingssubsidie 
te garanderen. Op de veel gestelde vraag of kerken geen oplossing kunnen bieden, kun-
nen we melden dat enkele diaconieën een doemscenario voor dit voor Walcheren zo 
belangrijke sociale warenhuis zullen proberen te voorkomen.
3. Gezamenlijke diaconale inzet PGM
Hiervoor kwam de werelddiaconale voorjaarsactie al aan de orde.
Er wordt in het najaar weer een acceptgiro-actie onder alle leden gehouden waarbij op 
mondiaal, Europees, landelijk en regionaal/lokaal niveau doelen aanbevolen kunnen 
worden. We nodigen u graag uit suggesties daarvoor bij ons in te dienen, die wij bij de 
bespreking in het College van Diakenen in kunnen brengen.
In de Vierpas van juni hopen we u te informeren over de besteding van ongeveer 
€ 40.000 aan algemene diaconale inkomsten over een 40-tal kleinschalige projecten.
4. Geef gas! Energieactie
Eerder hebben we al aangegeven dat we de oproep van de Raad van Kerken begin dit 
jaar om de  sterk gestegen energielasten voor mensen met een onvoldoende inkomen 
deels te compenseren uit een fonds waarin mensen, die de algemene landelijke te-
gemoetkoming van € 400 financieel niet nodig hebben, hun bijdrage storten een goed 
sociaal initiatief vonden. Diaconaat houdt van oudsher immers ook aandacht in voor de 
financiële zorgen van mensen in onze directe leefomgeving.
Elders in deze Vierpas staat aangegeven hoe dat idee eenvoudig te realiseren is. De di-
aconieën van 10 kerken in Middelburg hebben zich al achter deze actie geschaard. 
We bevelen de oproep tot deelname, waar toepasselijk en mogelijk, van harte aan.
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In memoriam Fredrik 
Ernst Koopman

Zoals de vlinder aangetrok-
ken door de zon
ontstijgt aan haar cocon
zo bevrijdt mijn ziel zich van 
het aards gewicht
opgaand naar het eeuwig 
licht

E. Kübler-Ross

Met deze tekstwoorden heb-
ben wij op zondag 20 maart 
stilgestaan bij het overlijden 
van

Fredrik Ernst (Flip) 
Koopman

Flip is in 2014, samen met zijn 
echtgenote Till, toegetreden 
tot de Koorkerkgemeenschap, 
kort nadat zij in Middelburg 
kwamen wonen. 
Vanaf het begin zijn zij beide 
enthousiast lid geweest van 
de Cantorij.
Helaas ging het met Flip al 
een aantal jaren - door Alz-
heimer - niet goed, waardoor 
opname in Verpleeghuis Wil-
librord noodzakelijk werd en 
waar hij woensdag 9 maart is 
overleden.

Wij wensen zijn vrouw Till en 
zoon Ernst heel veel sterkte 
toe. 

Namens de kerkenraad,
Simone Ludikhuijze

5. Samenstelling taakgroep
De samenstelling van de taakgroep is dit jaar gewijzigd. 
Namens de kerkenraad heeft Joep de Valk al zitting genomen in onze taakgroep. Omdat de 
diaconale opdracht integraal onderdeel van de totale inzet van onze Koorkerk moet zijn, 
vinden wij die directe lijn met de kerkenraad een goede zaak. Joep is dan ook van harte 
verwelkomd. Naast komen is er ook gaan. Teus Baars is als voorzitter van onze taakgroep 
afgetreden omdat hij onze Koorkerk een divisie hoger gaat dienen. Teus heeft 7 jaar lang 
vanuit zijn diaconale betrokkenheid de taakgroep voorgezeten op een besluitvaardige, 
maar ook iedereen ruimte biedende wijze. Teus hartelijk bedankt daarvoor en alle goeds 
gewenst in je nieuwe rol.
Eind goed al goed: José Baars wordt onze nieuwe voorzitter. José is al langer lid van de 
taakgroep en ook daarbuiten maatschappelijk zeer actief. José succes ermee.
Namens de taakgroep Diaconaat,
Jan Janse

Geef gas! Herverdeling energiecompensatie

In verband met de hoge energiekosten ontvangt iedere Nederlander via zijn jaarnota 
een compensatie van circa € 400. 
Mensen met een minimuminkomen krijgen daarnaast van het rijk, via hun gemeente, 
een bijdrage in de kosten van rond de € 800. Het exacte bedrag kan per gemeente ver-
schillen. Orionis Walcheren heeft inmiddels de eerste € 200 uitgekeerd aan de inwoners 
van Walcheren die een bijstandsuitkering ontvangen. Inwoners met een ander mini-
muminkomen kunnen zich binnenkort melden bij Orionis Ook zij krijgen t.z.t een bij-
drage in hun energiekosten.

Toch is dit bij elkaar niet voldoende voor mensen die van een minimuminkomen moe-
ten rondkomen. Zij hebben niet alleen te maken met de stijgende energieprijzen, maar 
ook met een algehele stijging van de kosten voor levensonderhoud. 
De Raad van Kerken Nederland heeft een plan bedacht om de door de overheid aan-
gekondigde energiecompensatie voor iedereen van circa € 400, terecht te laten komen 
bij huishoudens die dit echt nodig hebben. De sterkste schouders dragen daarbij de 
zwaarste lasten. Verschillende kerken in de gemeente Middelburg werken hieraan mee. 
Ook wij doen mee.

Als u de energiecompensatie niet echt nodig heeft, vragen wij deze geheel of gedeel-
telijk beschikbaar te stellen voor herverdeling. U kunt uw bijdrage overmaken op IBAN 
NL47 ASNB 0917 2583 12 t.n.v. Centrale Diaconie Protestantse Gemeente Middelburg. 
De Centrale Diaconie Middelburg heeft een ANBI status.
U kunt ook gebruik maken van de onderstaande QR code. 
De diaconie van de PGM maakt t.z.t het totale bedrag dat is ontvangen, over naar Orio-
nis Walcheren, die beschikt over de gegevens van degenen bij wie dit geld het beste 
terecht kan komen. Inwoners met een bijstandsuitkering worden met dit extra bedrag 
niet gekort op hun uitkering.

Wij hopen van harte dat deze actie een succes wordt.

Meer informatie kunt u vinden via https://kerkinactie.protestantsekerk.nl/nieuws/
eerlijke-verdeling-energiecompensatie/ en https://orioniswalcheren.nl/extra-bij-laag-
inkomen/energietoeslag.html



Uitnodiging Ring Walcheren
Ontmoetingsbijeenkomst Ring Walcheren woensdag 18 mei 2022 

in de Johanneskerk 
Noordweg 3, Serooskerke 

Aanvang 19.45 uur (inloop vanaf 19.15 uur) 

Deze bijeenkomst is, mede gezien het onderwerp, naast kerkenraadsleden ook bedoeld 
voor   gemeenteleden. Iedereen van harte welkom. 

Het programma is als volgt:
• 19.15 uur Inloop met koffie en thee
• 19.45 uur Welkom door Ring Walcheren 
• 19.47 uur  Opening door de protestantse gemeente Serooskerke
• 20.05 uur  Onderwerp: groene theologie  

 Tjirk van de Ziel zal spreken over groene theologie (het boek van Trees van Monfoort) 
 Komen onderwerpen als PFAS en stikstof zomaar uit de lucht vallen? 
 Eeuwenlang heeft de mens ongebreideld gebruik gemaakt van de natuur. 
 Het westerse christendom rechtvaardigde dit met de opvatting dat de mens centraal  
 staat in de schepping en heerser is over de natuur. Het mensgerichte wereldbeeld is zo 
 vanzelfsprekend dat we er zelden bij stilstaan. Met haar boek “Groene theologie”   
 verwoordt de auteur Trees van Monfoort een andere kijk op natuur. Vanuit de Bijbel en 
 de christelijke traditie benadrukt ze dat niet de mens centraal staat, maar Gods liefde  
 voor heel de schepping. De ecologische crisis vraagt om een herbezinning in denken,  
 doen én geloven. Spreker Tjirk van der Ziel neemt ons n.a.v. het boek “Groene theolo-
 gie” mee om zo duurzaamheid en geloof, theologie en ecologie met elkaar te verbin-
 den. Een boeiend onderwerp.

20.45 – 21.00 uur PAUZE

• 21.00 uur Discussie en vragen
• 21.20 uur Uitwisseling informatie gemeenten Ring Walcheren 
• 21.35 uur Afsluiting 
Daarna is er gelegenheid om met elkaar na te praten.

Wij hopen en rekenen op uw aanwezigheid en een hoge opkomst.
Zet alvast de volgende ringontmoetingsavond  in uw agenda : donderdag 10 november 
2022.

Met vriendelijke groet, namens de ringleiding 
Lenie Molendijk

‘Wat is de Koorkerk 
een prachtige plek!’

Op zondagmiddag 10 april 
is er door de pianoschool 
van Edmee Maljaars een 
voorspelmiddag  georga-
niseerd in de Koorkerk. Te-
vens was er een workshop 
van de componist Douwe 
Eisenga over zijn composi-
tie For Mattia.

Commentaar van Edmee: 
‘Wat is de Koorkerk een 
prachtige plek!’

De ramen, het licht, het po-
dium, de mooie vleugel... 
alles was zo bijzonder’.

Tot zover, vriendelijke 
groet,    Henk Soepenberg

!



C o l o f o n
Predikant:
Vacant
Vragen/mededelingen aan de 
kerkenraad:
VVHM bestuur en RGMZ 
bestuur: Scriba: Luuk, 
scriba@koorkerk.nl of tweede 
secretaris:  Esther Meulblok tel.: 
0113-562531 of 
emeulblok@gmail.com
Coördinerend koster: 
Henk Kappers 0118-639420
Organisten :  Martin van der 
Bent (rooster) 06 - 20543666
vdbentbol@zeelandnet.nl
Rien Balkenende, Bram de Wolf
Autodienst Els Koole
Tussen 18.00 uur en 19.00 uur is 
Els op zaterdagavond bereik
Gebruik Koorkerk:
Coördinator : Johan Klumpe-
naar 06-54338574 
gebruik@koorkerk.nl
Eindredacteur Vierpas:
Adrie le Clercq
adeleclercq@zeelandnet.nl 
Vormgeving Vierpas:
Janny Bil-Goudzwaard
jannybil@zonnet.nl
Doorgeven ziekte,
aanvragen bezoek:
Els Koole  
Tussen 18.00 en 19.00 uur is Els 
op zateravond bereikbaar op 
06-19036870
joels@zeelandnet.nl
Marja Oostdijk  06-48640747
jmo@zeelandnet.nl
Financiële zaken Koorkerk
Joep de Valk 06-53391524 of 
j.devalk@telfort.nl
Joop Caljé 06-53175297 of
joopcalje@zeelandnet.nl
Rekeningnrs. Koorkerk:
• NL 52 INGB 0000 2185 95 t.n.v. 
VVHM Wijkkas Koorkerkge-
meenschap, Middelburg
• VVHM: NL 35 TRIO 0788 9579 29 
t.n.v. Vrijzinnige Hervormden 
Middelburg
• RGMZ:   NL38 INGB 0000 
630321 t.n.v. penningmeester 
RGMZ Middelburg

   

Allemaal de liefste

Beiden zijn wij kerkelijk opgevoed. Lenie binnen de Gereformeerde gemeente en Joop Nederlands Her-
vormd. Daarna een gang door verschillende kerken/geloofsgemeenschappen gegaan (o.m. Evangelie-
gemeente/PKN). Waar we met medemensen verbondenheid en liefde hebben gevoeld, die is er nog. 
Met de kerk en het geloof hebben we ook altijd geworsteld. Met de pretenties ervan.
Hoe zijn wij in de Koorkerk terechtgekomen?
Via de zus van Lenie (Janneke) kenden we de Koorkerk 
al met Klaas en Dea. Sinds 4 jaar zijn we regelmatige be-
zoekers van de Koorkerk. We waren gelijk geraakt door 
de vele manieren waarop inhoud aan de dienst werd 
gegeven. Kunst, gedichten, preken, muziek etc. Waarbij 
‘God’ in een breed perspectief wordt gezien. Met name 
Ineke’s taal sprak ons aan. Om God te zien als mysterie, 
zoals ook Wim Jansen aangaf in de cirkel van ruimte. 
Theologie, filosofie, taal, boeken ……. daar ligt de 
kracht van de Koorkerk. 
Een vriendelijke begroeting, de sfeer, het vieren van de 
christelijke feesten, het werk van vele vrijwilligers. Wij 
waarderen deze verrijking die we in de Koorkerk ervaren. 
We willen antwoord geven op het verhaal van Jezus in een bescheiden perspectief. Jezus die uit het 
Midden-Oosten kwam.
Onze kinderen zijn geboren in Ethiopië en hebben dus een donkere huidskleur. Ze horen ook allebei 
bij de LHBTI-groep.
Voor de mens die oorspronkelijk en anders is, is het niet makkelijk om je te engageren in deze wereld. 
Een wereld met bewuste- en onbewuste vooroordelen. 
We denken aan het fragment uit Bleri Ljeshi:
“Ik wilde je vertellen over de moeilijkheden die jou wachten. Over de discriminatie en het ‘seksisme’ (in 
brede zin) dat je zal meemaken. Maar ook over inspirerende voorbeelden tot engagement.
Besef de verrijking die je in je hebt. Eis je plek op, vecht voor je rechten.” 
Ze zijn nu 28 en 31 jaar oud, wonen in Londen en Amsterdam en ze gaan nu zien dat ze niet helemaal 
een eerlijke kans hebben gekregen. Er is te weinig veiligheid geweest. 
Onze dochter zei kortgeleden: “Ik heb wel veel moeite gekregen om mensen te vertrouwen”.
Als adoptieouders zijn we daarvoor in de 1ste plaats verantwoordelijk, maar ook de maatschappij is 
weerbarstig.
Ze ontmoeten nu mensen die dezelfde ervaringen hebben en ontdekken dat hun verhaal niet uniek is.
In Zeeland hebben ze het moeilijk gehad op de middelbare scholen. Met name kinderen uit de evan-
gelische/pinkstergemeenten zagen hun leed en gingen erop in. Deze kinderen hebben meer ervaring 
met mensen aan de rand van de samenleving. Kinderen uit de PKN hebben meer te verliezen, zoeken 
meer aansluiting bij de groep.
In je jeugd wordt via gezin, milieu, opleiding, vriendenkring de basis gelegd voor de richting waarin je 
gaat. Zo bouwen we aan ons innerlijk waardensysteem. Je neemt dingen mee, je neemt afstand van 
andere en veel speelt zich af in het onbewuste.
Godsdienstige overtuigingen kunnen erg in de weg staan om een gezonde kritische blik te ontwikkelen.
Voor ons is er geen tegenstelling tussen gelovigen en ongelovigen. Het gaat om het verhaal wat achter 
elk mens zit. Vooral: we mogen fouten maken.
Niemand weet precies hoe het allemaal zit.
We zijn soms ook wel moe van alle woorden en gedachten. En ervaren dat de natuur ons goed doet.
“Ergens moet het zijn
een soort verwilderde tuin
van oude stilte”
Mogen we samen dit gevoel zo nu en dan ervaren.
Graag geven we het stokje door aan Anne-Marie Dekker.

Joop en Lenie Calje LHBTI rugbyteam

Gastgezin 15 jaar later


